
 

 

 

       Jenaplan leef- werkgemeenschap “School met de Bijbel”,  Schoolstraat 6, 4693 BG Poortvliet 

                                     Nieuwsbrief december 2023 

Kerstgedachte 

 

In deze donkere periode van het jaar vieren we weer het kerstfeest.  

In de middenbouw hebben de kinderen allerlei onderzoeksvragen gesteld die met het Kerstfeest te maken 

hebben. Vragen die de kinderen stelden waren bijvoorbeeld: Hoe vieren de mensen in China het 

kerstfeest? En hoe zit dat dan met de vluchtelingen in Nederland? Vieren zij Kerst?   

Eén van de vragen trof mij: Kunnen de mensen uit Gaza en Israël ook kerst vieren? Een kind in groep 5-6 

die zich dat afvraagt. 

Kunnen we überhaupt wel kerstfeest vieren met alles wat er om ons heen gebeurt? En als het antwoord 

bevestigend is, hoe dan, zonder onze ogen te sluiten voor wat er allemaal in deze wereld gebeurt. 

  

Zoekend naar een antwoord op deze vraag, kom ik terecht bij de betekenis van Kerst, de geboorte van de 

Heere Jezus. Jezus Christus heeft de hemel verlaten (Filippensen 2:5) met een doel, met een opdracht.  

En wat is er dan beter om De Heere Jezus zelf aan het woord te laten. 

 

De volgende teksten uit de Bijbel laten zien waarom Hij kwam en onder ons heeft gewoond(Joh 1) 

 

      Ik ben gekomen om te dienen (Markus 10 :45)  

      Ik ben gekomen om blinden het zicht te geven (Lukas 4: 19) 

      Ik ben gekomen om lammen te laten lopen 

      Ik ben gekomen om onderdrukten hun vrijheid te geven 

      Ik ben gekomen om aan degene die gebonden zijn, vrijlating bekend te maken  

      Ik ben gekomen om Mijn leven te geven als losprijs voor velen (Markus 10:45) 

      Ik ben gekomen om het verloren mensen te zoeken (Ezechiël 34:16 en Lukas 15:4)  

      Ik ben gekomen voor zondaars. (Markus 2:17) 

      Ik ben gekomen om jullie inzicht te geven om de ware God te kennen (1 joh 5:20) 

      Ik ben gekomen opdat iedereen die in Mij gelooft niet in duisternis blijft leven (Joh 12:46) 

      Ik ben gekomen om de wereld te redden Joh 12 :47 

      Ik ben gekomen om het volk van God die verspreid waren bijeen te brengen (Johannes 11:53) 

      Ik ben gekomen om het licht te brengen (Johannes 9: 12) 

      Ik ben gekomen om onze ziekten te dragen. (Jesaja 53:4) 

      Ik ben gekomen om jullie ongerechtigheid op me te nemen.  (Jesaja 53: 6) 

 

Jezus liet ons zien hoe het moet. Je moet de zondaar niet haten, maar hem wel liefde laten zien. Wees niet 

veroordelend, maar vergevingsgezind. Hij genas zieken, hield van de armen, raakte de melaatsen aan, 

kwam op voor de treurenden, at met corrupte tollenaars, daagde rijke en machtige mensen uit, verwierp 

materialisme en Hij stierf opdat anderen zouden leven. 

Deze daden, verricht door één Man, veranderde de wereld.  

Ook geeft Jezus óns de opdracht een licht te zijn en te zijn als Zijn meester, die dienend in deze wereld 

stond. (Mattheus 5:16, Mattheus 10:25) 

Als dezelfde daden worden verricht door ons als zijn volgelingen, zal de wereld om ons heen ook nu 

veranderen.  

 

Ik wens iedereen een goede Kerst in deze donkere wereld. 

Peter Grabijn 

 
 



 
 
 

Tineke Vaane 

 
Tineke Vaane onze schoonmaker gaat vanaf het nieuwe jaar met pensioen. Ze is begin schooljaar 2002-
2003 gestart bij ons op school en heeft besloten om na 21 en een half jaar met vervroegd pensioen te 
gaan. Al die jaren heeft ze met veel plezier haar werk gedaan. We kennen Tineke ook als een fijn en 
opgewekt persoon. We zullen haar zeker gaan missen. 
 
Tineke en Henk: Met de camper voor de deur hopen jullie met z’n tweeën er op uit te gaan. Daar heb je nu 
de tijd voor. We wensen jullie nog een tijd waarin jullie mogen genieten van elkaar, jullie gezin en de 
kleinkinderen. 
 

 

Kerst 

 
                                                                           Wij willen u van harte uitnodigen om samen met de    
                                                                           kinderen het kerstfeest te vieren. 
   
                                                                               datum:  21 december 
                                                                               tijd:        19.00 uur (de deuren gaan om 18.45 uur open)  
                                                                               plaats:   gemeenschapsruimte van de school 
 
                                                                           In verband met de beperkte ruimte verzoeken we u vriendelijk                                  
                                                                           om met niet meer dan twee belangstellenden per gezin  
                                                                           deze viering bij te wonen.  
                                                                       
                                                                            Wanneer oppas bij u niet lukt is er voor kinderen onder de 4  
                                                                            jaar oppas in de kleuterklas. 
 
Donderdag 21 december blijven alle kinderen op school over. Dat betekent dat iedereen een 
lunchpakketje mee moet nemen. De kinderen zijn dan om 13.30 uur vrij. 
 

 

Verjaardagen december en januari 

    
                                                                       Kaân Bucakci 1 dec.               Sem Vissers 14 jan. 
                                                           Gerco Klippel 2 dec.           Thijs Anthonisse 15 jan. 
                                                          Pieter Lisseveld 5 dec.            Jinthe Kosten 18 jan.                                            
                                                          Ona de Jonge 8 dec.                Djustin Vogel 22 jan.  
                                                          Ívo Poot 9 dec.                          Ruben Polderman 24 jan. 
                                                          Joëlle van Nijhuis 14 dec.        Macy Meijer 25 jan. 
                                                          Dean Korporaal 15 dec.           Noralie Suurland 27 jan. 
                                                           Levi van der Slikke 17 dec.      Juda Bioch 28 jan. 
                                                          Maartje Herrings 28 dec.         Manuel Elenbaas 28 jan. 
                                                                                                               Niels Rijstenbil 28 jan.   
                                                           Marly Rijstenbil 2 jan.            Wester van Homoet 31 jan. 
                

 
 
 
 

Agenda voor de komende periode 

 
21 december     Kerstviering van 19.00 uur- 20.00 uur 
22 dec.- 5 jan.   Kerstvakantie                                          



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
                        
              
              
              
              
              
              

    Kinderen van groep 5-6  
    zijn op bezoek  
    bij vluchtelingen in Tholen. 

 
 
 
 
 
 
                 

  
Kinderen uit groep 7-8 helpen mee met het bereiden van de kerstlunch op de Stoofhoeve’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


